Wie ben ik?

Ik ben Chantal Kalle, 31 jaar, getrouwd met Michiel en
moeder van 2 kinderen (Nora, 5 jaar en Luca, 2 jaar).
Ik ben werkzaam als logopedist op verschillende
locaties op het eiland. Met veel plezier werk ik met
kinderen aan o.a. het verbeteren van de taal en/of de
spraak.

Mijn hobby’s zijn kleuren, lezen, creatief bezig zijn en
leuke dingen doen met het gezin.

Daarnaast ben ik ook vaak te vinden bij diverse
activiteiten (voor de kinderen) die georganiseerd
worden vanuit de kerk waar wij als gezin lid van zijn,
namelijk, de Hervormde Gemeente te Dirksland.

Toen ik werd gevraagd of ik aan zou willen sluiten bij
de adviesraad moest ik daar wel even over nadenken.
Echter vind ik het erg belangrijk dat op school
christelijk onderwijs gegeven wordt. Ja, vanuit huis
krijgen ze ook het geloof, liederen en de
Bijbelverhalen mee, maar door er ook op school
actief mee bezig te zijn hoop ik dat de kinderen meer
en meer vertrouwd raken met de Bijbel en Jezus als
hun Redder gaan zien! Om die reden lijkt het mij
mooi om een rol te spelen in de adviesraad.

Hallo, mijn naam is Kees du Pree, 35 jaar oud en woon samen met mijn vrouw Maaike in Dirksland. Wij zijn
ouders van twee meisjes en één jongen, Norah (7), Bo (3) en Joas (1). In mijn werkzame leven ben ik
directeur bij VDL TBP Electronics in Dirksland en VDL Rena Elektronika in Zundert. Mijn hobbies zijn
mountainbiken, basgitaar spelen en koken.

Ik zou me graag voor de CBS Prins Maurits inzetten om voor onze kinderen bij te kunnen dragen aan de
Christelijke Identiteit van de school in de hedendaagse samenleving en omdat ik Christelijk onderwijs
hierin belangrijk vindt. Daarom stel ik me verkiesbaar voor de adviesraad.




